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Doopwater
Het is bijna zover: de Goede Week 
staat voor de deur. Het zijn dagen en 
vieringen met veel en rijke sym-
boliek. De Kerk gaat mee door die 
laatste dagen van haar Heer. Wat 
zich aan Hem voltrekt, hebben we 
allemaal al meegemaakt toen we ge-
doopt werden: met Hem afgedaald in 
het water om ook met Hem te verrij-
zen. De doop wordt daarom ook wel 
eens een nieuwe geboorte genoemd. 
Vandaar ook dat Pasen hét moment 
is waarop de doopleerlingen, na een 
lange voorbereiding, gedoopt wor-
den, liefst in de paasnacht. 

Verzoend met God en mens.
“We zijn met Hem verrezen.” Op 
de eerste plaats moreel, door onze 
manier van leven. Gedoopt worden 
betekent eigenlijk: geplaatst worden 
in de ruimte van de heilige Geest, 
bezield worden door God zoals Hij 
bij de eerste mens de levensadem 
in de neus blies. Maar het doopsel is 
geen stortbad van genade dat over 

ons is gestort, het is geen infuus of 
intraveneuze spuit. Hetgeen gebeurt 
met het doopsel moet gecultiveerd 
worden als een plantje. Dat groeit 
wel uit zichzelf, maar niet zonder 
licht, warmte en water die van elders 
moeten komen. 
Zo is het ook met ons en met 
hetgeen we gekregen hebben toen 
we opgenomen werden in de Kerk: 
dat moet gecultiveerd, ontwikkeld 
worden, en steeds meer ingepast in 
ons leven. 
Dat is eigenlijk hetgeen de Kerk ons 
onophoudelijk zegt sinds Aswoens-
dag: probeer steeds meer en beter 
te leven als christen. 

En Pasen is dan eigenlijk het mo-
ment om die ‘groei’ te laten uitmon-
den in een moment van verzoening, 
de biecht, waardoor we ook werkelijk 
een stukje kunnen ‘verrijzen’ en als 
nieuwe mensen beginnen. Vergelijk 
het met de planten die in de lente 
gesnoeid worden, en mest en nieu-
we grond krijgen.

Van tijd naar eeuwigheid.
Maar Pasen vieren is ook nog iets 
anders: het is ook kijken naar onze 
eigen verrijzenis, het is een tijd om 
het geloof te versterken dat de dood 
(onze dood) niet het einde is, maar 
de doorgang naar een nieuw, eeuwig 
leven. Hoe begrijpelijk en belangrijk 
het ook is dat bij een uitvaart stil-
gestaan wordt bij het persoonlijke 
leven van de overledene, toch is dat 
niet de essentie van een kerkelijke 
uitvaart. 
Zou het trouwens ook geen teken 
kunnen zijn dat we in onze tijd teveel 
stilstaan bij hetgeen voorbij gaat? 
We hebben het dan vaak over wat 
achter de rug is, en misschien nog te 
weinig over wat nog komt. 

Maar missen we daardoor niet de 
kern van ons geloof: de verrijzenis en 
het eeuwig leven? Het is niet goed 
voor de ogen té dicht ergens bij te 
zitten: dan krijgen we hoofdpijn en 
wordt alles onscherp. Hetzelfde geldt 
voor onze ‘geloofsogen’: ook die 
moeten vooruitkijken, over de gren-
zen van dit leven heen om ons nu al 
vertrouwd te maken met die ‘nieuwe 
geboorte’ die ooit voor ieder van ons 
zal komen: de dag dat onze doop 
voltooid wordt en we met Christus 
zullen opstaan tot een heel nieuw en 
eeuwig leven. 

Het is bijna Pasen. Tijd dus om aan 
het nieuwe leven te denken: dat 
aardse, nieuwe begin door ons te 
verzoenen, en dat hemelse, nieuwe 
begin dat ooit ons deel zal zijn.

Pastoor J. Goris
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Nieuws van stichting MOV
In Kenia start een nieuw schooljaar 
steeds in de maand januari.
Dit jaar zijn er op de middelbare 
school 6 nieuwe meisjes bijgeko-
men, ook zijn er 8 nieuwe 
meisjes van start gegaan 
met een beroepsoplei-
ding. 
De stichting MOV ondersteunt nu in 
totaal 37 meisjes.
We zijn trots op ze!
 
Voor september 2026 staat er 
opnieuw een reis naar Kenia op ons 
programma.
We nodigen u van harte uit om mee 
te gaan en Isiolo county te verkennen 
en beleven, voor het reisprogramma 
zie onze website: 
www.stichtingmov.nl.
Tijdens deze reis zal er ook een 
nieuw MOV-fotoboek gelanceerd 
worden, gemaakt door onze golden 
lady en documentairemaakster 
Hildah Kathure.
Kent u een organisatie die ons 
financieel kan ondersteunen voor de 
publicatie van dit nieuwe MOV-boek, 
laat het ons weten!

Kermisschieten 
Sint Catharinagilde Woensel 
26 april
In heel Brabant 
wordt er tij-
dens de kermis 
door de gilden 
geschoten: het 
zogeheten ker-
misschieten. Ook 
het Sint Cathari-
nagilde Woensel nam hier jarenlang 
aan deel. Dit veranderde echter toen 
Groot-Eindhoven werd gevormd, 
door de samenvoeging van de 
dorpen: Eindhoven, Stratum, Gestel, 
Tongelre, Strijp en uiteraard Woensel. 
Vanaf dat moment kende Eindhoven 
nog maar één kermismoment. Dat 
betekende dat alle tien Eindhoven-
se gilden gelijktijdig zouden gaan 
schieten — iets wat in de praktijk 
onhandig bleek.
Daarom gingen verschillende gilden 
op zoek naar een ander geschikt 
moment. Voor het Sint Catharina-
gilde Woensel werd dat de laatste 
zondag van april. Deze datum stond 
in de Sint Petruskerk al bekend als 
Kerkwijdingszondag, ter herinnering 
aan de kerkwijding.
Sindsdien houdt het Sint Catharina-
gilde Woensel op deze zondag een 
van haar jaarlijkse schietwedstrijden. 
In de oneven jaren is dat het Ko-
ningsschieten, en in de even jaren 
het oorspronkelijke Kermisschieten: 
een onderlinge wedstrijd tussen de 
gildebroeders en -zusters.
Op 26 april is het opnieuw zover: de 
laatste zondag van april én een even 
jaar, dus tijd voor het kermisschieten. 
We beginnen met een Heilige Mis in 
de Sint Petruskerk. Aansluitend gaan 
de leden en hun gevolg naar een 
smakelijke koffietafel, waarna in de 
middag het kermisschieten plaats-
vindt.
Omdat het gilde geen eigen schiet-
terrein heeft, zijn we al jarenlang 
te gast bij het Sint Martinusgilde in 
Tongelre, aan de Muschbergweg. Wij 
nodigen iedereen van harte uit om 
deze middag bij te wonen, kennis te 

maken met ons gilde en - als u dat 
wilt - zelf eens uw schietvaardigheid 
te testen.
Voor deelname aan het schieten 
gelden enkele wettelijke regels:
•	 minimumleeftijd 18 jaar
•	 een geldig legitimatiebewijs is 

verplicht, zodat de noodzakelijke 
gegevens voor het schietregister 
kunnen worden genoteerd

Ervaren schutters begeleiden u 
graag tijdens uw poging. Misschien 
vormt dit wel het begin van een ver-
dere kennismaking met ons gilde.
Wij hopen op mooi weer en op uw 
belangstelling.
Tot zondag 26 april, om 14.00 uur, 
aan de Oude Muschbergweg!
Mocht U vragen hebben stel ze 
gerust via:
st.catharinagilde.woensel@
gmail.com

De kosten van de 2026 Keniatrip 
zullen ongeveer € 3.500,00 per 
persoon zijn.
Stuur een berichtje naar helene-
vereijken@gmail.com en u wordt 
uitgenodigd voor de informatie-
bijeenkomsten.
Neem van ons aan: dit wordt een 
onvergetelijke ervaring!

Hélène Vereijken, 
secretaris

Avond voor parochieblad-
bezorgers

Beste lezers,
Laatst was ik bij een avond voor 
parochiebladbezorgers. Er werd aan-
gegeven dat wij ook artikelen konden 
insturen.
Ik loop al een poosje met het idee 
om mijn wijze van parochieblad 
bezorging te delen met de parochie-
leden. 
Ik haal de parochiebladen voor mijn 
wijken meestal hardlopend op bij het 
parochiebureau van de Petruskerk.
De parochiebladen bezorg ik dan al 
hardlopend. Dus als iemand denkt  
“Ik heb het parochieblad in mijn brie-
venbus, maar waar is de bezorger?” 
dan kan dat kloppen, want Bram is 
er razendsnel weer vandoor.
Makkelijk om op deze manier spor-
ten en vrijwilligerswerk te combine-
ren. Verder is het ook praktisch want 
ik hoef niet af te stappen en de fiets 
op de standaard te zetten maar kan 
meteen weer door. Als het regent 
doe ik de parochiebladen in een 
plastic zak zodat ze niet nat worden 
en als ik vanuit het parochiebureau 
meteen ga bezorgen neem ik een 
kleine rugzak mee.

Bram Reits
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Een handtekening
Pasen is voor veel mensen een moei-
lijk te vatten feest.
Het is immers niet te omschrijven met 
verstandelijke begrippen, omdat het 
die ver te boven gaat.
Het is een gebeuren dat slechts met 
een gelovig hart is te verstaan.
We zouden de verrijzenis van Jezus 
wellicht kunnen zien als Gods handte-
kening onder zijn levenswijze!
De verrijzenis is op de eerste plaats 
een gebeurtenis voor Jezus zelf.
Ook al eindigt zijn aardse leven 
schijnbaar in een mislukking, toch 
wordt bij zijn dood zijn leven niet 
abrupt afgebroken.
Door de verrijzenis zegt God als het 
ware:
‘Deze levenswijze heeft toekomst, Ik 
sta erachter.’
Doordat God op die manier zijn 
handtekening zet onder het leven van 
Jezus nodigt Hij ons uit te leven in 
Jezus’ geest.
Door zich te verzetten tegen alle on-
recht en verdrukking in deze wereld,
door vrede te stichten waar verdeeld-
heid heerst en haat, door elkaar van 
harte te vergeven, door het brood 
van lief en leed te delen, gebeurt de 
verrijzenis ook vandaag de dag!
Zo is de verrijzenis van Jezus van de 
kant van God als het ware een stukje 
correctie op de mentaliteit die onze 
wereld kenmerkt.
Een wereld vol hebzucht, heerszucht 
en eerzucht.
En zo’n wereld heeft geen toekomst
Niet de haat maar de liefde zal het 
laatste woord hebben.
Wie liefheeft, leeft over de dood heen.
De verrijzenis is ook een voorteken 
van wat wij mogen verwachten.
Het lijden dat wij in deze wereld moe-
ten doorstaan zal niet opwegen tegen 
de heerlijkheid die ons te wachten 
staat.
Deze belofte geldt niet alleen voor 
ons, maar ook voor onze dierbare 
doden God zal ons leven voltooien 
door ons te laten delen in de verrijze-
nis van Jezus.
In deze wereld zal het kwade het 

nooit van het goede winnen, zal de 
haat het nooit winnen van de liefde,
zal de dood het nooit winnen van het 
leven.
Dit mag ons geloof in de verrijzenis 
zijn.
Het geloof in het paasgeheim van 
Jezus dat ons zegt:
de Heer is waarlijk opgestaan!
Als dat waar is blijft de toekomst 
open en kan een onverwoestbare 
hoop ons hart vervullen omwille van 
de handtekening van God die Hij 
plaatste onder het leven van Jezus.
Van harte: Zalig Pasen.

Fred van Lieshout

25 jarig Priesterjubileum van 
priesters Jan van de Laar en 
Paul Geelen
Met grote vreugde vieren we dit jaar 
het 25 jarig priesterjubileum van 
onze priesters Jan van de Laar en 
Paul Geelen. Een prachtige mijlpaal, 
waar we als parochiegemeenschap 
dankbaar bij willen stilstaan. Op 28 
juni a.s. bent u van harte welkom bij 
de feestelijke jubileumviering in de 
Sint Petruskerk, gevolgd door een 
gezellige receptie in Zalencentrum 
Verspaandonk tegenover de kerk. Wilt 
u hen graag feliciteren met een geza-
menlijk cadeau? Een vrijwillige bijdra-
ge is van harte welkom op rekening-
nummer NL31RABO0001234567 
ten name van Parochie Sint Petrus’ 
Stoel onder vermelding van “jubile-
um priester vd Laar” en/of “priester 
Geelen”. Als u een bedrag wilt over-
maken, zou het fijn zijn als u dit vóór 
l5 mei wilt doen. 

Vacature secretarieel mede-
werker Pastoraal team
De Parochie Sint Petrus’ Stoel te 
Antiochië zoekt een enthousiaste 
parttime Medewerker Pastoraal team 
(6 uur per week, bij voorkeur op 
woensdag- en vrijdagochtend), met 
mogelijkheid tot uitbreiding van het 
aantal uren in de komende jaren. Het 
werk omvat secretariële ondersteu-
ning van het Pastoraal team, aange-
vuld met velerlei organisatorische en 
administratieve taken. Interesse in dit 
betekenisvolle werk binnen onze ge-
loofsgemeenschap? Kijk voor meer 
informatie op www.petrus-ehv.nl.

Donderdag 14 mei Hemelvaart 
van de Heer
Het is dan 40 dagen geleden dat het 
Pasen was.
In de komende tijd vieren we dat 
Jezus leeft, hij is niet meer dood.
En dan komt het moment dat Jezus 
definitief naar Zijn Vader in de Hemel 
gaat. Niet langer verschijnt Hij aan 
zijn leerlingen. “Terwijl de leerlingen 
naar boven kijken wordt Hij aan hun 
zicht onttrokken door een wolk”, 
staat in het Evangelie. Jezus, door de 
dood heengegaan, heeft een plekje 
bij God de Vader voor ons bereid.
Donderdagmorgen 14 mei vieren we 
dit om 10.00 uur in de St. Petrus-
kerk.
De viering om 09.00 uur in de 
kapel komt op deze donderdag 
te vervallen.

‘Wachten in Jeruzalem’
Op 14 mei viert de Kerk het feest 
van Hemelvaart. Precies negen da-
gen later, 24 mei,  is het Pinksteren. 
Het is een oud gebruik om die negen 
dagen van Hemelvaart tot Pinksteren 
een noveen te bidden. Een noveen is 
een periode van 9 dagen. 
We kijken uit naar de komst van de 
Heilige Geest. We gaan 9 dagen op 
weg om uit te drukken dat we hoop 
hebben op nieuwe kracht en gena-
de om de toekomst vol vertrouwen 

Paul Geelen

Jan van de Laar
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tegemoet te gaan, ondanks alle 
moeilijkheden die de huidige tijd of 
onze persoonlijke situatie opwerpt. 
Die genade kunnen we alleen maar 
ervaren als we ons gesteund we-
ten door de Geest van God die ons 
aanvuurt en voortstuwt. Daar mogen 
we voortdurend om bidden, juist in 
de tijd voor Pinksteren. 
Deze pinksternoveen zal 9 dagen 
achtereen plaatsvinden in de St. Pe-
truskerk, te beginnen op de vrijdag 
na Hemelvaart tot aan de vooravond 
van Pinksteren. 
Iedereen is welkom aan te sluiten 
wanneer en hoe lang hij of zij de 
gelegenheid heeft. 
Data en tijden: 
Van vrijdag 15 mei tot en met zater-
dag 23 juni 2026 in de St. Petrus-
kerk, steeds van 19.00 tot ongeveer 
19.45 uur, behalve op zaterdag van 
18.00 tot 18.45 uur zodat u in de 
gelegenheid bent om 19.00 uur de 
Mis bij te wonen in de kapel van het 
Heilig Hart.

Vooraankondiging jubileum 
Mgr. de Korte
Binnenkort viert Mgr. dr. Gerard de 
Korte zijn zilveren bisschopsjubileum.

Tegelijkertijd 
viert hij het 
tienjarig jubile-
um als bisschop 
van het bisdom 
van ’s-Herto-
genbosch.

Om deze 
heuglijke feiten te vieren zal er op 
zaterdag 30 mei 2026 om 11 uur 
een pontificale eucharistieviering 
worden gehouden in de kathedraal 
van ’s-Hertogenbosch, met aanslui-
tend een feestelijke receptie in het 
Theater aan de Parade.

Van harte nodigen wij u uit om 
deze datum alvast in uw agenda te 
noteren.

Bisdom van ’s-Hertogenbosch

Tussen Kunst en Kitsch, wie 
kent het niet….?
Inderdaad, dit TV programma geniet 
grote nationale 
bekendheid, 
iets wat wij, 
Vrienden van 
Sint-Petrus, 
van onze eigen 
taxatiemiddag 
(nog) niet kun-
nen zeggen. We 
houden het daarom maar liever op 
lokale of misschien regionale be-
kendheid. We gaan die bekendheid 
weer wat groter maken door ook dit 
jaar opnieuw zo’n taxatiemiddag te 
houden. 

Net zoals in voorgaande jaren  heb-
ben we de van het TV programma 
bekende experts bereid gevonden 
om hun medewerking aan deze mid-
dag te verlenen. Die zal gehouden 
worden op zaterdag 23 mei 2026. 
We hanteren hetzelfde patroon als 
voorgaande jaren.  
De kaartverkoop start op 21 april. 
Voor nadere informatie en voor 
het kopen van kaarten kunt u onze 
website raadplegen: www.vrienden-
sintpetrus.nl 

Mocht u hulp nodig hebben bij het 
kopen van kaarten, kunt u ook op de 
pastorie terecht: elke werkdag tus-
sen 09.30 uur en 12.00 uur is daar 
een pastoriewacht (een vrijwilliger) 
aanwezig die u met raad en daad 
terzijde kan staan.
Ook niet onbelangrijk om te weten: 
in de voorverkoop is de prijs van een 
kaart € 10,00  en op de dag zelf  
€ 12,00
U mag maximaal 3 objecten mee-
brengen om te laten taxeren. Oók in 
het geval dat u als begeleider met 
iemand meekomt of ‘zomaar’ als 
geïnteresseerde bezoeker zonder 
objecten, dient u in bezit te zijn van 
een toegangskaart. 

We zien u allen graag op 23 mei in 
onze St. Petruskerk.

‘Vroeg in de morgen’ 
Paasontbijt St. Petruskerk en Paro-
chiehuis, 5 april 2026, 8.15 uur. 
‘Op de eerste dag van de week 
echter gingen zij zeer vroeg in de 
morgen naar het graf, met de welrie-
kende kruiden die zij klaar gemaakt 
hadden. Zij vonden de steen weg-
gerold van het graf, gingen binnen, 
maar vonden er het lichaam van de 
heer Jezus niet.’ (Lucas 24, 1-3) 
 
In de vroege ochtend van Pasen 
komen we biddend bij elkaar om 
samen de komst van Gods licht 
af te wachten. Om 8.15 uur bent 
u welkom aan te sluiten achter in 
de St. Petruskerk, waar we in stilte 
en gebed zullen optrekken naar de 
paastuin. 
Aansluitend gaan we naar het Paro-
chiehuis, waar het paasontbijt voor 
ons klaarstaat. Om 10.00 uur gaan 
we gezamenlijk naar de kerk voor de 
viering van Pasen.  
Ouders met kinderen zijn van harte 
welkom.  
In verband met de boodschappen 
graag aanmelden vóór donderdag 2 
april via:
familiepastoraat@petrus-ehv.nl 

Katholiek worden
In de Paaswake op 4 april aanstaan-
de zullen 6 mensen door doop en 
vormsel opgenomen worden in de 
katholieke kerk. Het afgelopen jaar 
hebben Carmen, Lee en Nicolai zich 
voorbereid op doop, vormsel en eer-
ste communie. Jenaida, Wessel en 
Vanessa hebben hun doop al eerder 
in hun leven ontvangen, zij zullen 
door het vormsel met de H. Geest 
bekrachtigd worden. Wij wensen hen 
voor de komende tijd nog een goede 
voorbereiding en hopen dat vele 
medegelovigen hen in de viering op 
4 april willen steunen.

Mocht jij er ook over denken om toe 
te treden tot de katholieke kerk? 
Je bent van harte welkom. Het 
traject ter voorbereiding is tenminste 
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1 jaar, wat bestaat uit 2 keer per 
maand een bijeenkomst waar aan-
dacht is voor allerlei vragen die met 
geloof en Kerk te maken hebben. 
Wellicht ook voor jouw vragen! Voor 
meer informatie neem dan contact 
met ons op door het sturen van 
een e-mail naar: pastoraalteam@
petrus-ehv.nl

H. Vermeulen, diaken

Bedevaart naar Banneux
Banneux staat 
bekend als een 
plek van troost 
en bemoediging, 
van geloof en 
innerlijke heling.
Mensen mogen 
weer energie 
opdoen om het 
lijden, dat soms 
zwaar valt, te 
kunnen aanvaarden, dragen en 
doorstaan.
Dat is wat Maria is komen brengen 
en ons nog steeds wil brengen…
Tijdens de bedevaart van 5 t/m 9 
juni, georganiseerd door het bisdom 
van Den Bosch en onder begelei-
ding van pastor Verest, bent u in de 
gelegenheid om mee te reizen en dit 
zelf te ervaren.
Voor meer informatie zie onze web-
site, www.petrus-ehv.nl

De Goede Week toegelicht

Met Palmzondag begint in de Kerk de 
Goede Week. De laatste dagen daar-
van, van Witte Donderdag tot en met 
paaszaterdag, het zgn. triduüm, zijn 
het hoogtepunt van de voorbereiding 
op Pasen: de Kerk viert het lijden, ster-
ven en verrijzen van Jezus. De viering 

van Witte Donderdag tot en met de 
Paaswake is eigenlijk één grote vie-
ring: met Witte Donderdag beginnen 
we met het kruisteken, maar de zegen 
wordt pas gegeven op het einde van 
de Paaswake. Op deze dagen kunnen 
geen uitvaartmissen plaatsvinden. 
Eventuele uitvaarten op deze dagen 
zijn altijd in de vorm van een woord-
dienst.

Palmzondag
De liturgie van Palmzondag combi-
neert de gedachtenis van de intocht 
in Jeruzalem en die van Jezus’ lijden 
en sterven. Vreugde en verdriet liggen 
hier dicht bij elkaar. De viering begint 
met het Evangelie van de intocht en 
het wijden van de palmtakjes, waar-
na de palmprocessie door de kerk 
trekt als herinnering aan Jezus’ blijde 
intrede in Jeruzalem. Het is een goed 
gebruik om een gewijd palmtakje mee 
naar huis te nemen en op te hangen 
bij het kruisbeeld.

Witte Donderdag
Met uitzondering van de Eucharistie 
waarin de bisschop de H. Olie wijdt, 
worden er deze dag geen H.H. Missen 
gevierd. Pas ’s avonds viert men de 
instelling van de Eucharistie en het 
priesterschap. Het Evangelie van de 
voetwassing herinnert aan de dienst 
die Jezus ons bewijst en waartoe ook 
wij geroepen zijn. Tijdens het zingen 
van het “Gloria”, voor het eerste sinds 
Aswoensdag, luiden de klokken en 
klingelen de altaarschellen. Daar-
na zwijgen ze tot het “Gloria” in de 
Paasnacht. Op het einde van de H. Mis 
wordt het H. Sacrament naar het zgn. 
rustaltaar gebracht, waar de H. Com-
munie bewaard wordt voor de dienst 
van Goede Vrijdag. Deze processie 
symboliseert de gang van Jezus met 
zijn leerlingen naar de Hof van Olijven. 
Het altaar is kaal, het tabernakel staat 
open, de godslamp gedoofd. De leegte 
en soberheid symboliseren Jezus’ 
verlatenheid in de uren die volgen.

Goede Vrijdag
Deze dag kent vanouds twee dien-

sten: de kruisweg, in de namiddag 
om 15.00h en de avonddienst. Die 
avonddienst is vanouds een sobere 
gebedsdienst waarin het lijdensverhaal 
wordt gelezen, de zgn. grote voorbe-
den gebeden worden, de kruishulde 
plaatsvindt en de H. Communie wordt 
uitgereikt. Met zijn stilte en soberheid, 
met vasten, klaagzangen en zwijgende 
klokken staat deze dag in het teken 
van de droefheid. Priesters en assis-
tenten komen in stilte binnen. Voor het 
altaar gaan ze plat ter aarde liggen, 
de overige mensen knielen in stilte 
neer. Zonder kruisteken of begroeting 
begint de dienst direct met een gebed 
waarna de lezingen volgen.

Paaszaterdag of Stille Zaterdag
Het is ‘stil’ in de kerk: er is geen H. 
Mis, er worden geen sacramenten 
toegediend, behalve de biecht en 
eventueel de ziekenzalving. Pas ’s 
avonds vangt de Paaswake aan. In 
een donkere kerk wordt het vuur 
gezegend en de nieuwe paaskaars 
ontstoken. Alle aanwezigen krijgen 
een kaarsje, en plechtig wordt 
de paasboodschap verkondigd. 
In de lezingen komt de gewijde 
geschiedenis aan bod: de schepping, 
de uittocht uit Egypte en zovoort.. 
De eigenlijke Eucharistie begint met 
het zingen van het Gloria waaronder 
de klokken opnieuw luiden en 
de altaarschellen klinken. Op het 
priesterkoor worden de kaarsen van 
het altaar ontstoken met vuur aan 
de Paaskaars genomen. Daarna 
wordt het Alleluia aangeheven, voor 
het eerst sinds Aswoensdag, en dan 
volgt het Paasevangelie. Na de preek 
volgt de wijding van het doopwater en 
hernieuwen we onze doopbeloften. Als 
herinnering aan ons doopsel worden 
we besprenkeld met het doopwater. 
Voor het eerst sinds Witte Donderdag 
wordt opnieuw de Eucharistie gevierd: 
de gedachtenis aan het lijden, sterven 
én verrijzen van Jezus.

Meer nog dan erover te lezen, bent u 
uitgenodigd om deze dagen mee te 
komen vieren!

Pastoor J. Goris
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St. Petruskerk
Truus Geraerts-van de Kerkhof (92)
Jos van Bommel (88)
Erna Deckert-Neijndorff (78)
Ger Kersjes-van den Broek (90)

St. Antonius Abtkerk
Berry Olislaegers (72)

St. Thomaskerk
Joke Schimmer-Boleij (93)

In Memoriam

St. Petruskerk
Joas de Leeuw
Georio Vialle-Kerkhhof
Mireya Angeles Villalpando

Gedoopt
De vieringen in de Goede Week en met Pasen

Zaterdag 28 maart, Palmpasen
17.00 uur eucharistieviering		  Antoniushuis
19.00 uur eucharistieviering		  Heilig Hartkapel

Zondag 29 maart, Palmpasen
09.30 uur eucharistieviering		  St. Antonius Abtkerk 
10.00 uur familieviering 		  St. Petruskerk  
11.00 uur eucharistieviering		  St. Thomaskerk  

Maandag 30 maart 
19.00 uur boeteviering en 
		  biechtgelegenheid	 Heilig Hartkapel

Donderdag 2 april Witte Donderdag
09.00 uur bidden van de Lauden 
		  uit het Getijdengebed	 Heilig Hartkapel
19.00 uur eucharistieviering		  St. Petruskerk

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven 
van de Heer
09.00 uur bidden van de Lauden
		  uit het Getijdengebed	 Heilig Hartkapel
15.00 uur Kruisweg			   St. Antonius Abtkerk, 
					     St. Petruskerk en St. Thomaskerk
19.00 uur gebedsviering met 
		  communie-uitreiking	 St. Petruskerk 	

Zaterdag 4 april, Heilige Paasnacht
09.00 uur bidden van de Lauden
		  uit het Getijdengebed	 Heilig Hartkapel
09.30 uur – 10.30 uur
		  biechtgelegenheid	 St. Petruskerk
20.30 uur eucharistieviering		  St. Antonius Abtkerk, 
					     St. Petruskerk en St. Thomaskerk	

Zondag 5 april, Paaszondag, verrijzenis van de Heer
08.15 uur ‘vroeg in de morgen’		 St. Petruskerk
09.30 uur eucharistieviering    		  St. Antonius Abtkerk 	
10.00 uur eucharistieviering		  St. Petruskerk  		
11.00 uur eucharistieviering		  St. Thomaskerk 	

Maandag 6 april, Tweede Paasdag
10.00 uur eucharistieviering		  Heilig Hartkapel  
10.00 uur eucharistieviering 		  Antoniushuis


