
 1 

Lezing Wijsheid 4,7-15 
De rechtvaardige vindt rust, al sterft hij ook vóór zijn tijd. Want het aanzien van de 
ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet afgemeten naar het aantal 
jaren. Neen, een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid en hij is bejaard door 
zijn onbesproken leven. Hij was welgevallig aan God en werd door Hem bemind; hij 
leefde temidden van zondaars en werd bij hen weggenomen. Hij werd weggerukt, 
opdat geen boosheid zijn inzicht zou vertroebelen en geen bedrog zijn ziel zou 
verleiden. Want de betovering van de ondeugd verduister het goede en de roes van 
de hartstocht verderft een onschuldig gemoed. Ik korte tijd tot voleinding gekomen 
heeft hij de volheid van vele jaren bereikt, want zijn ziel was welgevallig aan de Heer: 
daarom ging hij spoedig heen uit de slechte wereld. De mensen zien dat wel, maar 
begrijpen het niet; in hun gedachten komt zo iets niet eens op, dat genade en 
barmhartigheid zijn uitverkorenen ten deel vallen en dat er over zijn heiligen gewaakt 
wordt.  
 
Of 
 
Lezing 1 Tess. 4,13,14 + 17b-18 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonika 
Broeders en zusters, Wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die 
ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop 
hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal 
God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren. En zo zullen zij 
voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkander met deze woorden. 
 
 
Evangelie Johannes 11,17-27 
Bij zijn aankomst in Bethanië bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 
Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. 
Vele Joden warden dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over 
het verlies van hun broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem 
tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zij tot Jezus: “Heer, als Gij hier waart 
geweest zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan 
God vraagt,God het U zal geven.”Jezus zei tot haar:”Uw broer zal verijzen.” Marta 
antwoordde: “Ik weet dat hij zal verrijzen, bij de verrijzenis op de laatste dag.”Jezus 
zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft 
gij dit?” Zei zij tot Hem:”Ja Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon van 
God die in de wereld komt.” 
 
 


