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Onderweg naar de Goede Week 
en Pasen 

Wanneer u dit leest, zijn we al aardig 
op weg in de richting van de Goede 
Week en Pasen. De Goede Week ein-
digt in de nacht. Het was nacht toen 
Maria Magdalena op weg ging naar 
het graf. En dat is niet zomaar een 
tijdsaanduiding, maar een woordje dat 
uitdrukking wil geven aan volstrekte 
uitzichtloosheid. Er is geen lichtpuntje 
meer. Maria kan niet weten dat ze de 
volgende dag Jezus, haar hoop en 
toeverlaat, zal ontmoeten. Voorlopig is 
het enige dat voor haar nog zin heeft 
Jezus een laatste eer te bewijzen. En 
dan is dat het einde…
Het is nacht in Oekraïne, in Gaza, in 
andere landen, voor sommige mensen 
ook in Nederland, ook in onze paro-
chie. Velen zien geen lichtje aan het 
einde van de tunnel. Als we getroffen 
worden door rampen of groot ver-
driet, zijn we natuurlijk verslagen. We 
hebben dan de neiging om terug te 
verlangen naar vroeger toen ‘alles nog 

goed was’. Wat natuur-
lijk niet zo was. Want 
de werkelijkheid is dat 
het leven hoe dan ook 
doorgaat en we nooit 
terug kunnen naar het 
verleden. 
Wie getroffen wordt 
door groot verdriet mag 
hopen dat er iemand op 
hem/haar afkomt om te 
helpen, te ondersteunen, 
om nabij te zijn en die 
zegt: “Het wordt wel nooit meer zoals 
vroeger, maar dat wil niet zeggen dat 
er geen leven meer is. Want ik ben bij 
je; je staat niet alleen, we delen het 
samen”. Wellicht gaat zo iemand dan 
toch weer, al is het ergens ver weg, 
een lichtje zien, en is alle hoop niet 
verloren.
Maria en ook de andere leerlingen van 
Jezus hadden wel alle hoop verloren, 
totdat Hij aan hen verscheen. In eerste 
instantie herkennen ze Hem niet, want 
Hij is toch dood? Het kost hen tijd om 
Jezus opnieuw te herkennen, omdat 
Hij nu op een andere manier in hun 

midden is dan vóór zijn kruisdood. Hij 
lééft, maar dan anders; maar het is 
voldoende. Voldoende om weer verder 
te kunnen in het leven, vanuit Jezus’ 
Geest die hen altijd heeft geïnspi-
reerd. De nacht is voorbij. Het Licht is 
aangebroken. Hopelijk zal voor al die 
mensen, in Oekraïne, in Gaza, in Ne-
derland, in onze parochie, die zich nu 
nog in de nacht bevinden, ook eens 
het licht doorbreken. Het Licht van de 
Opstanding!
Ik wens al onze lezers alvast een Zalig 
Pasen.

Pastor Jan van de Laar

Bloemenhulde op Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag 29 maart zullen er 
twee momenten zijn om een bloe-
menhulde te brengen aan onze Heer 
Jezus.

De eerste is aansluitend aan de kruis-
weg van 15.00 uur in al onze ker-
ken. U kunt uw bloemen dan op het 
priesterkoor voor het processiekruis bij 
het altaar leggen.

De tweede bloemenhulde kunt u 
brengen bij de kruisverering tijdens de 
Goede Vrijdagviering van 19.00 uur in 
de St. Petruskerk.
Graag zelf een (onverpakte) bloem 
mee naar de kerk nemen.

Spiritualiteitsreis mei 2024
Bij het verschijnen van dit parochie-
blad was het programma nog niet 
helemaal bekend, dus wij verwijzen u 
graag naar de folders die binnenkort in 
de kerken en kapellen liggen.
Maar noteert u wel alvast de datum: 
woensdag 29 mei!
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Wist u dat in de Goede Week: 
•	 Er op zaterdag 23 maart door 

de kinderen palmpasenstokken 
worden gemaakt in de zaal van de 

	 St. Thomaskerk van 13.00 uur – 
14.30 uur?

•	 Dat er in de St. Petruskerk op 
palmzondag 24 maart in de 
familieviering tijdens de intocht een 
feestelijk processie is van de kin-
deren met hun palmpasenstokken?

•	 Er in de kapel van Kronehoef 
om 9.00 uur de lauden worden 
gebeden op woensdag 27, Witte 
Donderdag 28, Goede Vrijdag 29 
en Stille Zaterdag 30 maart?

•	 Twee keer biechtgelegenheid is:
	 Op maandag 25 maart na de boe-

teviering van 19.00 uur in de kapel 
in Kronehoef en op paaszaterdag 
30 maart van 9.30 uur – 10.30 
uur in de St. Petruskerk?

•	 Er op Witte Donderdag 28 maart 
in de St. Petruskerk aanbidding 
van het H. Sacrament is aan het 
Maria-altaar, aansluitend aan de 
eucharistieviering tot aan 21.00 
uur?

“Kom (m)op nou!”
Bovenstaande woorden hoor ik wel 
eens langskomen bij een reclame-
spotje voor een fitnessclub. De afgelo-
pen decennia zit dat heel erg in de lift: 
allerlei oefeningen om overtollige kilo’s 
kwijt te geraken en in conditie te blij-
ven. Nadeel is vaak wel dat aan zo’n 
fitnessclub een abonnement zit met 
een stevig prijskaartje. Als parochie 
willen we daar graag wat aan doen.

Werkt u graag op een rustige manier 
aan uw conditie? Vertoeft u graag in 
een mooie, karakteristieke omgeving? 
Merkt u ook dat het fijner is dat te 
doen in het gezelschap van een paar 
gelijke zielen? En draagt u graag uw 
steentje bij aan de Achtse gemeen-
schap? Dan hebben wij dé oplossing 
voor u.

We bieden u de kans bovenstaan-
de voordelen te combineren en dat 
allemaal volledig gratis! Op zaterdag 
23 maart van 13.00 uur tot 17.00 
uur zal namelijk de kerk in Acht ge-
poetst worden en we zoeken nog een 
aantal enthousiaste helpende handen. 
Natuurlijk wordt de arbeid ook onder-
broken voor een kop koffie en een 
gezellige babbel.

Is de hele middag voor u niet haal-
baar? Niet erg: ook met een uurtje 
hulp zijn we al heel blij.
Aanmelden hoeft niet maar mag wel 
via: ktc.antonius@petrus-ehv.nl of 
040-2621741 (vrijdag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur). Eigen poetsmid-
delen meebrengen, vergezeld van een 
goed humeur? Prima, graag zelfs! Ik 
heb mezelf al aangemeld.

Pastoor J. Goris

Hoe zat het ook al weer…?
Wilt u meer weten over de katholieke 
traditie, geschiedenis, leerstellingen, 
liturgie, devotie enz. dan bent u meer dan 
welkom op de maandelijkse catechese-
avonden voor volwassenen.
De avonden zijn bedoeld voor iedereen 
die, op een laagdrempelige manier, zijn/
haar geloof wil afstoffen of kennis wil 
maken met wat katholieken geloven en 
vieren.

Wanneer? 17 april, 15 mei en 19 juni.
Waar? KTC bij de St. Antonius Abtkerk 
(Acht), IJsselstraat 4.
I.v.m. de praktische voorbereiding is 
aanmelden handig: 
pastoraalteam@petrus-ehv.nl of 
040-2697561 (werkdagen tussen 9.30 
uur en 12.00 uur, t.a.v. het pastoraal 
team).

Namens mijn collegae,
Pastoor J. Goris

Petruskerk
Shelby Hezemans
Elise en Eden Meulens
Josh Gerhar Merkelbach
Lian Jacobs

Gedoopt

•	 Er op Goede Vrijdag in de 
	 St. Petruskerk twee bloemenhuldes 

zijn: na de kruisweg van 15.00 uur 
en tijdens de kruisverering in de 
Goede Vrijdagviering van  19.00 
uur?

•	 Er op Goede Vrijdag in de
	 St. Petruskerk twee maal de kruis-

weg wordt gebeden: om 15.00 
uur voor volwassenen met zang en 
om 16.00 uur voor kinderen en 
hun ouders en belangstellenden?

•	 Er in de paaswake in de 
	 St. Petruskerk op zaterdag 30 

maart drie jongvolwassenen ge-
doopt worden en daarmee tot de 
Kerk toetreden? 

•	 De zomertijd ingaat op de 1e 
paasdag 31 maart? Een uurtje 
minder slapen dus ...

•	 De kinderen na de Hoogmis van 
1e paasdag in de St. Petruskerk 
paaseitjes kunnen zoeken in de 
pastorietuin?  

•	 Dat op 1e paasdag de St. Pe-
truskerk opengesteld is tot 16.00 
uur voor de bezichtiging van de 
paastuin en het paasdrieluik?

Voor informatie over de activi-
teiten van PetruSamen, zie onze 
website (www.petrus-ehv.nl)

Rectificatie datum Lourdesbe-
devaart
De bedevaart van de parochie naar 
Lourdes is van 27 april t/m 4 mei. 
Aanmelden en meer informatie bij 
Hans Lapré door het sturen van een 
e-mail naar j.lapre1@ziggo.nl
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“Net echt…!”
Hoor je mensen vaak zeggen bij het 
bewonderen van een of ander kun-
stobject in bijvoorbeeld een muse-
um, op een rommelmarkt of in een 
kringloopwinkel. Het TV-programma 
‘Tussen Kunst en Kitsch’ dat de mees-
ten van ons heel goed kennen speelt 
hier prachtig op in. We zien dan blije 
gezichten als een voorwerp volgens 
de expert inderdaad écht is, of teleur-
gestelde gezichten als het tegendeel 
het geval blijkt te zijn. Wij, de Vrienden 
van St. Petrus, gaan ook weer een 
taxatiemiddag organiseren en ook die 
is “net echt”…! Want, we hebben, 
zoals in voorgaande jaren, enkele 
experts van het échte programma 
bereid gevonden om naar onze eigen 
taxatiemiddag te komen: Jan Beek-
huizen, Willem de Winter, Joseph 
Estie, Martijn Akkerman. 
Zij staan dan weer voor u klaar om 
iets meer over uw mee-gebrachte 
voorwerpen te vertellen. Deze middag 
is op zaterdag 20 april 2024.

Pasen: Vieren bij het leven
Pasen is zien dat het nieuwe leven 
ontluikt, de nieuwe lente doorbreekt. 
En proberen er zelf naar te leven! 
Pasen is door je tuin lopen, bloemen 
en planten uit de grond kijken. En 
binnenkamers je eigen leven bezien. 
Het goede nieuws kansen geven om 
in geuren en kleuren aan het licht te 
komen.
Pasen. Onze ouders en grootouders 
wisten het al. De oude kleren uit de 
kast, nieuwe erin om met Pasen op 
zijn paasbest te verschijnen. Uiterlijk 
vernieuwd om innerlijk naar te leven. 
Pasen. De steen voor je eigen graf 
weghalen en opstaan om opnieuw te 
leven.

Jawel, Pasen moet te zien zijn. Het is 
immers veel meer dan een herinne-
ring aan het gebeuren dat zich lang 
geleden, in die tijd, rondom Jezus van 
Nazareth voltrokken heeft. Het geloof 
in de verrijzenis biedt niet alleen hoop 
voor het leven na dit leven, maar 
evenzeer hoop voor ons die nu leven.
Pasen is het grootste feest dat wij 
christenen kennen. We mogen gelo-
ven dat niet de dood, maar het leven 
het laatste woord heeft. Pasen is ook 
het moeilijkste feest. De bekoring is 
groot om het laatste woord aan de 
dood te geven.

De dood kent vele gestalten. 
Op tal van plaatsen en momenten zien 
we hoe het leefmilieu wordt aange-
tast, hoe de mens als beeld van God 

wordt verduisterd door ons omgaan 
met elkaar, hoe het leven van mensen 
door verschillende oorzaken in de 
verdrukking komt, hoe mensen in de 
leegte van het bestaan meer dood 
dan levend zijn.

In de paaswake - de mooiste viering 
van het jaar! - horen we het verhaal 
van in den beginne toen God zag dat 
alles goed was. Ook het verhaal van 
een heel volk dat op uittocht ging 
van een dodelijk leven in Egypte naar 
een leven van vrede en gerechtigheid 
voor allen. En het verhaal waarin de 
mensen worden weggeroepen van 
het graf om te gaan naar Galilea: daar 
zal je Hem zien! Daar zal je Hem zien 
in het breken van het brood en in het 

Getrouwd
Ben Keeren en 
Francien van Boxtel

opstaan tegen alles wat het leven en 
het geluk van mensen bedreigt, in 
het werken aan de heelheid van de 
schepping.
In zo’n opstandingsgeloof is Jezus ons 
voorgegaan. Dat leven is door God 
zelf bekrachtigd als leven naar Zijn hart 
en als leven voor de wereld. Pasen 
geeft de gelovige moed. Pasen houdt 
tegelijkertijd de uitdaging in - ondanks 
alles - bondgenoten te zijn van het 
leven.
ZALIG PASEN!

Fred van Lieshout

Kaartverkoop
Vanaf 17 maart gaan de kaarten in de 
verkoop. 
Voor nadere informatie én voor het 
kopen van kaarten verwijzen wij u 
graag naar onze website: www.vrien-
densintpetrus.nl 
Als u hulp nodig hebt bij het kopen 
van kaarten kunt u op werkdagen 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar 
de pastorie komen; de hier aanwezige 
vrijwilliger helpt u graag verder.

Prijzen
In de voorverkoop kosten de kaarten 
€10,00 en op de dag zelf is de prijs 
€12,00 per kaart. Met een kaart mag 

u maximaal 3 objecten laten taxeren. 
Komt u als begeleider mee of als 
geïnteresseerd bezoeker, zorgt u er 
dan voor ook in het bezit van een 
toegangskaart te zijn.
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De vieringen in de Goede Week en met Pasen
Zaterdag 23 maart, Palmpasen
17.00 uur 	 eucharistieviering		  Antoniushuis
19.00 uur 	 eucharistieviering		  Heilig Hartkapel

Zondag 24 maart, Palmpasen
09.30 uur 	 eucharistieviering		  St. Antonius Abt  
10.00 uur 	 eucharistieviering 
	    	 met kinderwoorddienst		  St. Petruskerk   
11.00 uur 	 eucharistieviering		  St. Thomaskerk  

Maandag 25 maart 
19.00 uur 	 boeteviering en biechtgelegenheid
						      St. Petruskerk

Woensdag  27 maart
09.00 uur 	 bidden van de Lauden 
 	     	 uit het Getijdengebed		  Heilig Hartkapel

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag
09.00 uur	 bidden van de Lauden
		  uit het Getijdengebed		  Heilig Hartkapel
19.00 uur 	 eucharistieviering		  St. Petruskerk  	

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 
herdenking van het lijden en sterven van de Heer
09.00 uur 	 bidden van de Lauden
                  	 uit het Getijdengebed		  Heilig Hartkapel	
15.00 uur 	 Kruisweg			   St. Antonius Abtkerk, 
						      St. Petruskerk, 
						      St. Thomaskerk
16.00 uur Kruisweg				    St. Petruskerk,
		  speciaal voor kinderen (met ouders)
19.00 uur 	 gebedsviering met communie-uitreiking
						      St. Petruskerk 	

Zaterdag 30 maart, Heilige Paasnacht
09.00 uur	 bidden van de Lauden
		  uit het Getijdengebed		  Heilig Hartkapel
09.30 - 10.30	 biechtgelegenheid		  St. Petruskerk
20.30 uur 	 eucharistieviering		  St. Antonius Abtkerk 	
20.30 uur 	 eucharistieviering		  St. Petruskerk  
20.30 uur 	 eucharistieviering 		  St. Thomaskerk 

Zondag 31 maart, Eerste Paasdag
09.30 uur 	 eucharistieviering    		  St. Antonius Abtkerk 	
10.00 uur 	 eucharistieviering		  St. Petruskerk  
11.00 uur 	 eucharistieviering		  St. Thomaskerk 	

Maandag 1 april, Tweede Paasdag
10.00 uur 	 eucharistieviering		  Heilig Hartkapel  
10.00 uur 	 eucharistieviering 		  Antoniushuis
 

St. Petruskerk
Rina Toffolo-Vandersteen (87)
Toon Wijffelaars (94)
Cor Penners (83)
Ans Daniëls-Grooteman (96)
Wilhelmien van den Heuvel-Slijters 
(83)
Hanny van Beek-Manders (97)
Riek Spijkers-Turlings (96)

St. Antonius Abt
Marijke van Lieshout-de Koning 
(82)	

St. Thomaskerk
Ineke Spierenburgh-van de Sandt 
(83)

H. Hartkapel
Caspar Janssen (92)
Riet Roovers-Schipperen (95) 

In Memoriam


