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“De kinderen van Bethlehem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De pupillen en begeleiders van het tehuis in Bethlehem 

 

 
Nog steeds gelden Jezus’ woorden: 

 

“Wat je aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, 
heb je aan Mij gedaan”. 

 
 

Elke dag volledige gehandicaptenzorg:  
wonen, slapen, eten, bijzonder onderwijs, fysiotherapie, medisch 

zorg, dagbesteding en…  geen enkele subsidie! 
 



“Huis voor Gods kinderen” 
De Vastenactie van onze parochie is in  
2024 opnieuw voor de gehandicapte pupillen die 
door de ‘Blauwe Zusters’ zijn  
opgenomen in een tehuis dat in 2005 gebouwd 
is naast hun kloostertje in Bethlehem.  
Dit instituut heet “Huis voor Gods kinderen” en 
ligt vlak bij de Geboortekerk van Jezus.  
 
De Blauwe Zusters zijn ons zielsdankbaar als we hun project in 
Bethlehem blijven ondersteunen. Ze schrijven:  
         
“Bethlehem ligt op de  Westelijke Jordaanoever in de Palestijnse 
gebieden, met steden als Ramallah, Jenin en Hebron. Van daaruit worden 
kinderen naar ons huis gezonden, omdat ze daar geen aangepaste zorg 
kunnen leveren. De regio is zeer arm en lijdt enorm onder de oplopende 
politieke spanningen. Veel gezinnen zitten zonder inkomen en kunnen 
zelfs de minimum bijdrage niet opbrengen. Iedere dag is het weer een 
grote uitdaging om de 24 uurs-zorg te bekostigen. En sinds de nieuwe 
oorlog in het Heilig Land zijn ook nog een stuk minder buitenlandse 
vrijwilligers ons komen ondersteunen en … zijn er geen pelgrims meer 
naar Bethlehem gekomen. Daardoor zijn ook de rechtstreekse giften 
weggevallen. Terwijl alles maar duurder en duurder wordt en we geen 
enkele overheidssubsidie ontvangen. Daarom zijn we afhankelijk van wat 
de Goddelijke Voorzienigheid ons dag na dag brengt door giften van 
betrokken mensen over heel de wereld.” 
 
  
In het “Huis voor Gods kinderen” leven 
momenteel 36 gehandicapte kinderen en 
volwassenen. Zij zijn wees of kunnen niet 
in hun eigen gezin leven. Soms ook omdat 
ze reeds bij hun geboorte vanwege hun 
handicap verstoten zijn. Vanaf de 
oprichting in 2005 is dit huis bedoeld als 
een thuis, een vervangend gezin dat veel 
van deze kinderen nooit hebben gehad.  
 
Een ‘nieuwe’ familie 
Het huis herbergt daarmee een nieuwe “familie” van momenteel 36 
pupillen tussen de 2 en 56 jaar en kent een grote wachtlijst. Verder wonen 



en werken er permanent 6 zusters en 4 priesters van de “Congregatie van 
het Mensgeworden Woord” (in de volksmond “de Blauwe Zusters”). 
 
Vanwege de 24 uurs-zorg zijn er ook 19 personeelsleden. 
Natuurlijk kan zo’n huis kan niet draaien zonder vrijwilligers: mensen die 
dagelijks zich inzetten en velen die zorgen voor financiële steun en 
aanleveren van goederen. Het hele jaar door zijn er vrijwilligers vanuit 
heel de wereld. Sommigen blijven 10 dagen, anderen 1-3 maanden. 
Zonder hen zouden de buitenactiviteiten en uitstapjes niet mogelijk zijn. 
Zo ook het zomerkamp. Op 7 oktober 2023 brak de oorlog uit in de regio, 
waardoor het aantal vrijwilligers aanzienlijk verminderde.  
 
Van de kinderen zijn er 11 rolstoel gebonden, 
terwijl andere pupillen een rolstoel gebruiken om 
zich sneller te kunnen verplaatsen. 
   
Scholing en therapieën  
Intern is ook de school gevestigd: 4 klaslokalen, 
een gezamenlijke ruimte, het kantoor voor het schoolhoofd en wat kleinere 
ruimtes voor spraaklessen, fysiotherapie en aanvullende therapieën, zoals  

houdingscorrectie, psychomotoriek, spiertrainingen, 
hydrotherapie en communicatie. Sommige kinderen 
hebben zelfs leren lopen! 
 
De pupillen hebben van maandag t/m vrijdag  
‘s ochtends les; ‘s middags wordt de tijd besteed om 
te spelen, begeleid wandelen, rusten en therapieën. 
Wie het aankan, leert o.a. Arabisch en een beetje 
wiskunde; hen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren (persoonlijke hygiëne, toiletbezoek, leren 

koken) en waar mogelijk ook de zwakkeren in huis te helpen met eten 
geven, opruimen en samen spelen.  
Door de dag heen wordt er ook met en voor de pupillen gebeden. Een 
gelovige opvoeding is een wezenlijk onderdeel van de zorg die de zusters 
bieden en de priesters bieden.     

                 
Giften      
Het huis in Bethlehem drijft helemaal op giften. Er is geen enkele 
overheidssteun. Maar er is behoefte aan alles: voeding, kleding, 
onderdak, medische zorg, bijzonder onderwijs, gespecialiseerde therapie, 
leermiddelen,schoonmaak. Alles wat nodig is voor 36 gehandicapte 
pupillen, van wie er 28 afhankelijk zijn van dagelijkse medicatie.  



Dankzij een grote donatie is het tehuis nu 
uitgebouwd met een afdeling voor jongens  
van boven de 12 jaar. Hopelijk kunnen zij 
binnenkort een nieuwe en verantwoorde plek 
in het tehuis innemen. Maar wat dat kost…?! 
 

Naast de eerste levensbehoeften kost het 
“Huis voor Gods kinderen” elke maand zo’n 
4000 euro. Alleen al de medicijnen en de nachtzusters kosten maandelijks 
2000 euro. De 19 personeelsleden kosten een veelvoud daarvan.  
 
 

Al met al grote en constante zorgen. Maar de Zusters schrijven:  

 
“In grote dankbaarheid mogen wij constateren dat God ons in zijn 
oneindige Voorzienigheid steeds voorziet in de vele noden van onze 
huizen.  

 
Daarom durven we aan u een bijdrage te 
vragen voor deze pupillen die volledig van 
ons afhankelijk zijn. Ook de gezinnen van 
onze pupillen worden meer en meer 
afhankelijk van onze voedselhulp...  
Dat het goddelijk Kind u en al uw dierbaren 
mag zegenen!”.  

 

 

Steun daarom de zorgenkinderen in Bethlehem!  
 

Uw donaties zijn welkom in de collectebussen achterin onze kerken. 
U kunt ook een bedrag overmaken op  

IBAN nr. NL95 ABNA 0601955242 (BIC nr. ABNANL2A) 
 t.n.v. “Noord-Europese Provincie van het religieus Instituut van de 

Dienaressen van de Heer  en van de Maagd van Matará”  
o.v.v. “Vastenactie Bethlehem 2024”    

 
De kinderen van Bethlehem voor Geboortekerk  

van Jezus danken u! 

 
 

                     Het pastorale team 

                   van de parochie St. Petrus’ Stoel 


