
32ste zondag door het jaar A 
        Mt. 25, 1-13 

 

Een probleem waar de kerkvaders in de eerste eeuwen van onze jaartelling mee te 

maken hadden was het feit dat sommige mensen wachtten om zich te laten dopen 

tot het allerlaatste moment, tot ze op sterven lagen. Het Evangelie op zich vond 

gretig ingang bij de mensen, het aantal christenen groeide, maar die finale stap: 

de doop, daar wachtten een aantal mee tot op het allerlaatst. 

Waarom? Omdat men dacht: als ik gedoopt wordt, dan is dat bevrijding van de 

erfzonde en als ik dan sterf is dat gegarandeerd een ereplaats in de hemel. Wij 

kunnen daar nu misschien om lachen, maar toch is dat een mentaliteit die alle 

eeuwen overleeft: hoe maak ik me er zo gemakkelijk mogelijk vanaf? 

Stel u voor dat een zoon of kleindochter zou zeggen: “Ons moeder of oma 

opzoeken? Dat doe ik alleen maar als er iets moet gebeuren: als er een schilderij 

opgehangen moet worden, of boodschappen gehaald moeten worden. Maar 

zomaar eens binnenlopen, dat doe ik niet”. We voelen allemaal aan dat dat niet 

klopt: dan is er geen band. 

Precies hetzelfde geldt voor geloven. Als de gedachte is: hoe maak ik me er zo 

gemakkelijk mogelijk vanaf, dan is het een wassen neus. Met andere woorden:  

beperk u niet tot het minimum, want dan gaat ge geloven als een boekhouder, en 

dan gelden opnieuw de woorden uit Jesaja: “Dit volk eert Mij wel met de lippen, 

maar hun hart is ver van Mij”. 

Als in de auto het lampje van de olie gaat branden, dan weten we: ik kan nog even 

vooruit, maar niet te lang meer, ik moet naar de garage om olie te laten bijvullen. 

Op gelovig vlak geldt precies hetzelfde. 

Nog een tweede gedachte bij de parabel. Op verschillende plaatsen horen we hoe 

Jezus oproept om te delen van de overvloed die we hebben: de wonderbare 

broodvermenigvuldiging is er het bekendste voorbeeld van. Maar als in het 

Evangelie van vandaag gevraagd wordt om die olie te delen gebeurt dat niet, en 

Jezus schijnt dat terecht te vinden. Klopt dat wel? Ja, als we weten of begrijpen 

dat die olie staat voor dingen die we niet op een ander kunnen afschuiven. 

Een enkele keer is het in het verleden wel eens gebeurd dat een bruidspaar dat al 

jaren samenwoont na de huwelijksviering informeert of ze korting kunnen krijgen, 

want hun ouders of grootouders hebben altijd kerkbijdrage betaald. Als er 

financiële problemen zijn, kan daar altijd over gepraat worden: geld mag nooit 

een reden zijn om iets niet te doen in de kerk. Maar meestal was mijn rekening 

minder dan de schoenen van de bruid. Dat was dus niet het probleem. Ik heb me 

in dat geval wel eens afgevraagd of de ouders of grootouders ook de 

energierekening betaalden, of de huur, of de vakanties. Natuurlijk niet, want de 

kinderen staan op eigen benen en moeten daar zelf voor zorgen. 

Op gelovig vlak geldt precies hetzelfde: ge kunt u niet verschuilen achter of een 

beroep doen op het geloof van een ander, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. 

Of nog anders gezegd: dat is olie die ge niet van een ander kunt lenen. 



Op het einde van de parabel horen we die heer zeggen: “Voorwaar, ik zeg u: ik 

ken u niet”. De reden daarvoor is simpel: ge hebt geleefd met de gedachte: “Om 

me iets van God aan te trekken is het nog tijd genoeg”, terwijl God juist allergisch 

is voor die mentaliteit. Geloven is namelijk geen arbeidscontract waarbij ge u tot 

het minimum kunt beperken. 

Ooit vroeg men aan Don Bosco, toen die kind was en met andere kinderen aan het 

spelen was: “Wat zouden jullie doen als jullie wisten dat over een half uur het 

Laatste Oordeel zou aanbreken”. De ene zou nog vlug gaan biechten, de andere 

nog vlug naar huis gaan om de ruzie met zijn broer goed te maken. Don Bosco 

antwoordde: “Gewoon verder spelen”. Eigenlijk is dat het schoonste en beste 

antwoord. Want wat van ons gevraagd wordt is elke dag zó te leven dat de dode 

letter van het Evangelie levend wordt. En wie vindt dat daar best nog wat mee 

gewacht kan worden, moet zich eigenlijk geen christen of gelovige noemen, want 

zo iemand kent God niet en omgekeerd: God kent hem of haar ook niet. Een spijtig 

gemiste kans… Amen. 
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