
Hemelvaart       
Mat. 28, 16-20 

 

Hemelvaart is een wat wonderlijk feest. Want we hebben de verrijzenis van 

Jezus al gevierd, juist omdat Hij niet meer onder de doden was, maar onder de 

levenden. Maar na 40 dagen, volgens het verhaal, verdwijnt Jezus weer. Hij 

wordt door een wolk aan het gezicht van de leerlingen onttrokken, en ze blijven 

zonder Jezus achter. Waarom vertelt Lucas dit verhaal aan het begin van de 

Handelingen der Apostelen? Hij doet dit om Jezus te vergelijken met Elia uit 

het Oude Testament. Ook die werd ten hemel opgenomen. En in de joodse 

traditie is Elia de figuur die zal terugkeren om de messiaanse tijd aan te 

kondigen: een tijd van vrijheid en gerechtigheid.  

Volgens Lucas is die Elia in de persoon van Jezus teruggekeerd: de profeet die 

mensen voorhoudt om afgoden af te zweren, onrecht af te zweren, zieken te 

genezen en armen te ondersteunen. En zoals Elia die opdracht bij zijn 

hemelvaart aan zijn leerling Elisa doorgaf, zo geeft Jezus die opdracht door aan 

zíjn leerlingen. Wanneer ze zich aan die opdracht wijden hebben ze de lijfelijke 

aanwezigheid van Jezus niet meer nodig. Dan hebben ze voldoende aan de 

ondersteuning van zijn geestelijke aanwezigheid, oftewel de Heilige Geest. Die 

heilige Geest krijgt concreet gestalte in een juiste mentaliteit, een juiste 

grondhouding van mensen. Een mentaliteit van verdraagzaamheid, 

vredelievendheid, respect en liefde. Een mentaliteit die overigens vaak nog ver 

te zoeken is of op de proef wordt gesteld. 

Hoe kunnen we nog vredelievend zijn als mensen vermoord worden omdat hun 

mening niet welgevallig is? Hoe kunnen we nog verdraagzaam zijn als het 

respect voor de ander met voeten wordt getreden op straat, in de stadions, en in 

sommige moskeeën? Kunnen we nog in de liefde blijven geloven als steeds 

weer blijkt dat in veel landen de mensen elkaar letterlijk het leven en het licht 

in de ogen niet gunnen? Kunnen we nog in vrijheid geloven wanneer in tal van 

gebieden mensen worden geknecht en onderdrukt? Ja, dat kunnen we. Dat 

moeten we! Want als we het geloof in vrijheid, gerechtigheid en liefde opgeven 

hebben de moordenaars en de onderdrukkers het laatste woord. Dan wordt elk 

uitzicht op de messiaanse tijd die Jezus ons beloofde vertroebeld. We moeten 

dus wel in het goede blijven geloven, al is het maar om de moed erin te houden.  

Dat is wat Jezus ons in heel zijn evangelie voorhoudt, en nog eens extra hier 

aan het einde van het Mattheüsevangelie, waar hij zijn leerlingen de opdracht 

geeft van Hem te blijven getuigen en zijn boodschap te verkondigen, in woord 

en daad. Amen. 
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