Zondag 9 april is het Pasen!

Dat betekent:

Paaseieren zoeken!

Na de viering in de St. Petruskerk mogen jullie weer
paaseieren komen zoeken in de tuin van de pastorie. We
gaan ook spelletjes doen en er is imonade. Natuurlijk is er
ook koffie en thee voor jullie ouders. Aanmelden is niet
nodig, we zien jullie graag op

9 april om 11.00 uur, na de viering.

We gaan weer naar huis om 12.30 uur.

Tot dan!




