
Kapelaan Harm Eskes 
 
Geboren in Arnhem (1985) ben ik opgegroeid in Lobith. Halverwege de havo 
was voor mij al duidelijk dat het geloof betekenis gaf aan mijn leven en 
zocht ik naar een weg om hier vorm aan te geven en beetje bij beetje 
groeide het verlangen naar het priesterschap. Toch ben ik eerst naar de 
Pabo gegaan en na één studiejaar heb ik in 2003 de overstap gemaakt naar 
het seminarie in Den Bosch.  
 
Vanuit het verlangen om in gemeenschap te leven, gevoed vanuit de 
Eucharistische aanbidding en het willen getuigen van het geloof ben ik sinds 

2004 lid van de gemeenschap Emmanuel. Mede hierdoor heb ik mijn opleiding voortgezet in een 
internationaal kader in Namen en Brussel. Tussen de studieblokken van filosofie en theologie heb ik 
als verbreding twee jaar rechten gestudeerd in Leiden en Nijmegen.  
 
In mei 2013 ben ik door monseigneur Hurkmans in de Sint Jan tot priester gewijd en per september 
van dat jaar benoemd als priester in de Maria Geboorteparochie die later opging in de fusieparochie 
Heilige Stefanus in Nijmegen. Na 7 jaar in Nijmegen ben ik vanaf oktober 2020 drie maanden in het 
Franse Dinard geweest om daar in een parochie mee te werken en te leven in een 
priestergemeenschap met onder meer andere priesters van de gemeenschap Emmanuel. 
 
Per 1 januari 2021 ben ik door de bisschop benoemd als kapelaan in de Petrus Stoel parochie. Mijn 
start zal onder meer gemarkeerd worden door de mogelijkheden en beperkingen die het Coronavirus 
met zich mee brengt, toch start ik vol vertrouwen en de eerste contacten zijn in ieder geval 
veelbelovend.  
 
 
 


