
Aflevering 2: Jezus noemt Petrus “Rots” 

Tekst: Marjelein Verhoeven, pastoraal werkster 

 

 

Matteus 16, 18 

Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en 

op deze steenrots zal Ik mijn Kerk 

bouwen en de poorten der hel zullen 

haar niet overweldigen.   

 

Wat hieraan vooraf gaat is de vraag: wie 

zegt Gij dat ik ben? Jezus vraagt aan zijn 

leerlingen wie Hij is. Petrus geeft Hem 

ten antwoord: Gij zijt Christus, de Zoon 

van de levende God (Mt. 16,16). Petrus 

geeft daarmee het juiste antwoord. 

Petrus heeft het begrepen. Hij is een betrouwbaar en wijs man, in Jezus ogen. Hij getuigd 

van de ware identiteit van Jezus. Jezus zegt daarom: Jij bent de steenrots waar ik mijn kerk 

op zal bouwen. Dit verwijst naar het verhaal van de wijze man die zijn huis bouwde op een 

rots, op stevige grond (Mt. 7,24). Zodat deze niet kon wegspoelen of wegwaaien. 

Jezus zegt ook: de poorten van de hel zullen haar (=de kerk) niet overweldigen. Dit grijpt 

terug uit een beeldspraak in Jesaja 28, 15-19 en 38,10. Het benadrukt dat kerk eeuwig zal 

standhouden tegen alle krachten van dood en kwaad, omdat God met de leden van de kerk 

een eeuwigdurend verbond heeft gesloten. 

Petrus wordt als eerste paus van de kerk aangesteld. In de vele eeuwen die volgden hebben 

de opvolgers van Petrus, gesteund door het verbond met God de kerk door vele stormen 

weten te leiden, tot de dag van vandaag. 

 


