
Graag stel ik me aan u voor: 
 
Ik ben pastor Ad Verest, priester van het bisdom Den Bosch en ben vanaf afgelopen donderdag 1 juli 
benoemd als mede-pastor in het team van de Petrusparochie hier in Woensel en Acht, dat al jaren 
onder de bezielende leiding staat van pastoor Johan Goris.  
Mijn belangrijkste werkterrein zal komen te liggen op het vlak van het familiepastoraat, met name 
door het stimuleren en begeleiden van de vernieuwde gezinscatechese waarmee in de afgelopen 
jaren al een begin is gemaakt.  
Naast het uitbouwen van de gezinscatechese zal ik me ook toeleggen op de geloofsvorming voor 
volwassenen, door het geven van bijbelcursussen, bijbelse geloofsgesprekken, het leiden van 
gebedsgroepen en - niet te vergeten - de Alpha-cursus en verder alles waartoe de Hemel ons in de 
loop van de tijd zal inspireren om het geloofsleven en de gemeenschapservaring van onze parochie 
te verdiepen en te vernieuwen.  
 
Dot alles in harmonieuze samenwerking met onze deskundige en bevlogen diaken Henry en onze 
onvermoeibare pastoor. Daarbij zullen kapelaan Paul Geelen en pastor Jan van de Laar deze 
initiatieven van het pastoraal team met hun parochiewerk ondersteunen.  
 
Ik ben erg dankbaar dat ik hier nu mijzelf als nieuwe kracht in de parochie mag presenteren. Want 
dat is na een periode van twee jaar ziekte alles behalve vanzelfsprekend. Daarom ervaar ik mijn 
genezing en volledige herstel als een grote zegen van Boven en…. als een langgerekte voorbereiding 
op mijn nieuwe zending hier als herder en priester in jullie midden. Bidden we dat we samen de 
kudde mogen vormen die haar Goede Herder steeds in haar midden mag hebben en die kan delen in 
zijn Licht en zijn Vuur! 
 
Dank u wel. 
 


