
Kapelaan Paul Geelen 
 
Mijn naam is Paul Geelen, voor sommigen van jullie ben ik niet geheel 
onbekend. Ik was namelijk de afgelopen jaren kapelaan in Eindhoven-Zuid. 
Maar nu het bisdom mij ingedeeld heeft in de andere helft van de stad is het 
voor velen van jullie wellicht interessant als ik iets meer over mijn 
achtergrond vertel. 
 
Op 10 oktober 1963 ben ik geboren in Maastricht als vijfde van zes kinderen. 
Na de Mavo en de Havo heb ik een paar jaar op de Laboratoriumschool 
gezeten. Daarna ben ik vier jaar Trappist geweest in de abdij te Echt.  
Mijn priesteropleiding heb ik (een klas lager dan pastoor Goris) genoten op 

het Sint Janscentrum en op 9 juni 2001 ben ik door Mgr. Hurkmans priester gewijd in kathedraal van 
’s-Hertogenbosch. Daarop volgden benoemingen in Nijmegen, Wijchen, Geffen en Vinkel en nu 
Eindhoven. 
 
In mijn vrije tijd kijk ik graag speelfilms en speel ik op de PlayStation. Ook vind ik het heel leuk om te 
koken (en te eten). Daarbij wordt ik dan steevast geholpen door mijn kat. 
 
 
 
 
 


